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Beste vrienden van de Vereniging Konstantin Paustovski,
Het nieuwe jaar 2024 komt eraan!

Terugkijkend kan ik zeggen dat we een intensief en mooi verenigingsjaar
hebben gehad. Naast de altijd prachtige bulletins De wereld van Konstantin
Paustovski organiseerde het reiscomité voor een kleine groep leden in

het voorjaar een indrukwekkende reis naar Polen in de voetsporen van
Konstantin Paustovski.

We hadden in juni een mooie ledenbijeenkomst in het Rubinianum in
Antwerpen en in Brussel bezocht een grote groep leden de Europalia
tentoonstelling over de Georgische Avantgarde.

We sloten ten slotte het jaar af met een feestelijke viering van ons

25 jarige bestaan in het Akoesticum in Ede.

De lustrumviering heeft ons als bestuur veel tijd en energie gekost, maar
gelukkig verliep alles voorspoedig en kijkt het bestuur dankbaar terug op
een warme en prachtige bijeenkomst.

Een nieuw lid, Frans Saris, schreef ons na afloop een mooie samenvatting
van de bijeenkomst, die ik u niet wil onthouden:

“Als jongste VKP-lid moest ik vroeg thuis zijn, dus wil ik jullie bij deze hartelijk
danken voor een prachtige dag. Met de lustrumviering brachten jullie eer aan
Paustovski en aan de vereniging. De inhoud was zeer de moeite waard en de
vriendschappelijke sfeer was fantastisch om mee te maken.

Dat begon al met Henks openingstoespraak over het wel en wee van de vereniging.
En passant trakteerde hij ons op het morele credo van Paustovski uit het boek dat
aan het eind van de dag gepresenteerd zou worden. In het ochtendprogramma vond
ik de grote vriendschap die uit alle reisverhalen sprak opmerkelijk.

Menno Hartman [uitgeverij Van Oorschot] wilde ons doen geloven dat hij alle zes
boeken van Paustovski’s Verhaal van een leven in zes dagen had gelezen, waarmee
hij bewees wat voor een enthousiaste uitgever wij in hem hebben voor nu en in de
toekomst.

En wat kan deze vereniging mooi en beschaafd in het Russisch zingen.

Emmanuel Waegemans moest ons teleurstellen over Paustovski’s gemiste Nobelprijs,
maar het verhaal werd zo boeiend verteld en de Zweedse argumenten waren zo zwak
dat wij niet gestoord werden in onze bewondering voor de grote schrijver.

Het is ongelooflijk dat zo’n kleine vereniging bij het lustrum onuitgegeven gedichten
van de jonge Paustovski in een tweetalige bundel kan presenteren!




Het muzikaal literair programma van Koenraad Tinel en Oleg Lysenko was een

fantastische afsluiting van deze bijzondere dag.”

Koenraad Tinel en Oleg Lysenko bij het verhaal De dood van mijn vader uit Verre Jaren.

Kijkend naar de toekomst na afsluiting van het vijfde lustrum heeft het
bestuur aangegeven zowel organisatorisch als inhoudelijk de koers van
de vereniging enigszins te willen vernieuwen. Zo zal het de activiteiten en
het kader van de vereniging verbreden en ook meer aandacht hebben
voor tijdgenoten van Paustovski in de literatuur, de muziek en de
beeldende kunsten. Aanpassing van de website en meer samenwerking
zoeken met andere instellingen horen daar ook bij. Van het vernieuwde
bestuur zult u daar het komend jaar meer van horen.

Graag wil ik u prettige feestdagen toewensen en een voorspoedig en
gezond nieuwjaar.

Denkend aan de woorden van Paustovski wens ik ook: ‘Vrede in Oekraine
en vrede op de wereld’.

Want: De aarde is onze woning. Geef haar niet uit handen aan verwoesters,
laag volk en leeghoofden.

Henk Mulder, voorzitter.
Namens het bestuur van de Vereniging Konstantin Paustovski
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Wenst u lid te worden van onze vereniging?

Dat kan, via aanmelding op secretariaat@paustovski.org
Voor € 25 bent u voor 1 kalenderjaar lid.

NLO3 RABO 0356 5303 88
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